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kee. Er stonden in de straat twee
springkastelen: links één met al
leen  jongens,  rechts  met  alleen
meisjes. Ook de mannen en vrou
wen zaten gescheiden te eten. Ik
spreek die mensen daarop aan. Je
maakt  kinderen  van  jongsaf  ge
woon dat ze deels een gescheiden
leven moeten leiden.’

Begeeft u zich niet op glad  ijs
door  te stellen dat de waarden
van de  islam  in Europa onder
geschikt zijn aan de onze?

‘Dat vind ik niet. We hebben hard
voor  die  waarden  geknokt.  We
mogen  daar  geen  duimbreed  op
toegeven. Hebt u gehoord over die
vechtpartij  op  het  naaktstrand
van  Arcachon  in  Frankrijk?  Dat
strand werd bestormd door enke
le jongeren die daar om ideologi
sche redenen tegen zijn. Dat is het
soort invasie waar mensen schrik
van hebben.’

SUPERIEUR

Gaan gelovigen dan zo vaak 
over de schreef? Dat zijn  toch
uitzonderingen?

‘Dat weet ik niet. Ik was deze zo
mer  met  vakantie  in  ZuidTirol.
Tijdens  een  bergwandeling  pas
seerden we een skilift waar een fa
milie uit kwam. De vader, twee zo

nen en de jongste dochter liepen
rond in een short en een Tshirtje.
De  moeder  en  de  puberdochter
waren gehuld in een zwart kleed
tot op de grond, met handschoe
nen  en  een  grote  zwarte  zonne
bril. Die zitten daar op die berg bij
25 graden in warme kleren, terwijl
de  jongens  genieten  van  de  zon.
Sorry, maar ik geloof nooit dat een
vrouw  daar  in  een  vrije  context
zelf voor kiest. Net zoals ik niet ge
loof  dat  een  vrouw  vrijwillig  in
een  boerkini  wil  baden.  Ik  vind
dat  een  fundamenteel  probleem.
We moeten ervoor waken dat dat
niet stilaan de norm wordt.’

Gelooft u echt dat boerkini’s of
hoofddoeken de norm gaan 
worden?

‘Als we dat blijven toestaan, wel.
Dan wordt de druk groter. De is
lam  is  een  expansief  geloof,  dat
wil uitbreiden en zijn dogma’s wil
opleggen aan andere mensen.’

Als we  toelaten dat enkele 
moslimvrouwen met een boerki
ni op het strand zitten, worden
straks ook uw dochters daartoe
gedwongen? 

‘Het gaat in eerste instantie over
die vrouwen zelf. Maar voor je het
weet zit je op die glijbaan. Die be
storming van dat  strand, homo’s
die in elkaar geslagen worden in
Brussel, vrouwen die zaken naar
het hoofd geslingerd krijgen... We
moeten waakzaam zijn voor onze
vrijheden. Ook in het belang van

de moslimvrouwen.’
Gelooft u  in emancipatie onder
dwang? Het  is  toch paternalis
tisch om tegen vrouwen met 
een hoofddoek  te zeggen: wij
weten wat goed voor  je  is.

‘Er bestaat ook zoiets als een ge
brek  aan  emancipatie,  onder
dwang. Meisjes wordt geleerd dat
ze  nederig  moeten  zijn  en  hun
vrouwelijkheid moeten verhullen.
In sommige gezinnen gebeurt dat
onder dwang. Soms is het subtie
ler:  vrouwen  die  merken  dat  ie
dereen  in  hun  omgeving  een
hoofddoek draagt en het daarom
ook doen. Ik vind dat onze waar
den van gelijkheid op dat punt su

perieur zijn, ja. En dat ze moeten
worden  nageleefd  worden  als  je
hier leeft. Daar is niets paternalis
tisch aan.’

DAKLOZENZORG 
PRIVATISEREN

U bent als schepen ook be
voegd voor het daklozenbeleid.
U kondigde deze week de ope
ning aan van een zorghostel 
voor drugverslaafde daklozen.
Is dat de warme keerzijde van
de war on drugs?

‘Inderdaad. Onze voorstellen heb
ben altijd een stevige, repressieve
kant, maar we  laten de  slachtof
fers niet in de kou staan. Je zit hier

met een moeilijke groep van dak
lozen  die  druggebruiker  zijn  en
gekend bij de politie voor overle
vingscriminaliteit. Voor die groep
organiseren we nu structurele op
vang, ook overdag en ook in de zo
mer.  De  hele  keten  werkt  er  sa
men: hulpverlening, stad, politie
en gerecht. Omdat we beseffen dat
je maar gericht op die problema
tiek kunt werken als die mensen
een dak boven hun hoofd hebben.’

Gaat die aanpak niet  in  tegen
uw visie om de daklozenzorg  te
privatiseren? Die beslissing 
deed behoorlijk wat stof op
waaien.

‘Ik  begrijp  de  commotie  niet.  In

Nederland of Amerika doen ze het
al jaren zo. Wij werken al decen
nialang samen met dezelfde part
ners.  Daar  komt  te  weinig  ver
nieuwends uit. Door andere orga
nisaties  een  kans  te  geven,  kun
nen  innovatieve  projecten  ont
staan. Waardoor we meer kunnen
doen met de middelen die we heb
ben.  Het  is,  in  tegenstelling  tot
wat sommigen beweren, geen be
sparingsoperatie.’

Het gaat erom dat u de zorg 
voor de meest kwetsbaren wilt
uitbesteden aan bedrijven die
uit zijn op winst.  Is dit geen 
kerntaak van de overheid?

‘Het  is de kerntaak van de over
heid om partners te zoeken om die
mensen op de best mogelijke ma
nier te helpen, niet om alles zelf te
doen. Wees gerust, we gaan nauw
keurig toezien op de kwaliteit van
de zorg. Het kunnen ook  sociale
ondernemingen  zijn  die  inteke
nen. Of de huidige spelers.’

U gaat ook strenger worden.  In
uw nota staat dat daklozen ge
activeerd moeten worden.

‘Is dat niet logisch? Er zijn daklo
zen die al twintig jaar vanuit Oost
ende naar ons inloopcentrum De
Vaart komen. Dat is niet normaal.
We moeten die mensen sneller te
rug  op  de  rails  krijgen.  (aarzelt)

Het kot zal wel weer te klein zijn
als ik dit zeg, maar soms is er ook
sprake van een cirkelbeweging: de
hulpverlener helpt mij, en ik help
de hulpverlener. Ik wil dat door
breken.’

U wil de armoedespiraal  in één
generatie stoppen. Hoe gaat u
dat doen?

‘Door onbetaalde school of nuts
facturen  te  beschouwen  als  een
signaal. Niet zonder meer een in
cassobureau op die mensen afstu
ren,  maar  gaan  kijken  of  er  een
probleem is. Armoede zo snel mo
gelijk  traceren.  En  dan  focussen
op de kinderen. Door mensen  te
stimuleren  hun  kinderen  vanaf
tweeënhalf jaar naar school te stu
ren.’

Hebt u soms het gevoel dat de
problematiek u boven het hoofd
groeit?

(zwijgt even). ‘Soms wel. Een op de
vier kinderen  in armoede: dat  is
onaanvaardbaar. We hebben hef
bomen als stad om dat te stabilise
ren. Maar er is ook zoiets als een
noodzakelijk  evenwicht  tussen
kansarmoede en kansrijkdom. Als
het gemiddelde inkomen in België
100 is en in Vlaanderen 106, dan
is dat in Antwerpen 88. We krijgen
dat niet gekeerd. Daarom heb  je
ook  tweeverdieners  nodig  in  je
stad.  En  daarom  vind  ik  dat  we
een actief migratiebeleid moeten
voeren. In het belang van de men
sen die er nu al zijn.’

‘Ik zeg niet dat er 
honderd procent 
assimilatie moet 
zijn. Ik heb het hier 
niet over bloemkool 
met bechamelsaus.’ 

‘Het kot zal wel weer 
te klein zijn als ik 
dit zeg, maar er is 
soms sprake van een
cirkelbeweging: de 
hulpverlener helpt 
mij, en ik help de 
hulpverlener’

‘Ik  wil  geen  bijkomende  armoede  importeren  in  bepaalde  buurten.  Ik  wil  hier  geen  Brusselse  toestanden.’
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