
 

Geachte collega’s, 

Dames en heren, 

“The only thing that you absolutely have to know, is the location of the 

library.”,  zijn woorden van  Albert Einstein. U bent hier, dus u kent de locatie 

en bijgevolg weet u even veel als Einstein. Ik kan u dus niks meer wijsmaken en 

beperk mij dan ook tot enkele feiten. 

Vandaag is het inderdaad een heuglijke dag én een zeer koude dag.  

Onze Ekerse bibliotheek mag dit jaar 50 kaarsjes uitblazen.  

Nu klopt dit in feite niet want ze mag reeds 55 kaarsjes uitblazen. Hier in onze 

mooie, heringerichte bibliotheek zouden we haast vergeten dat er voor dit 

gebouw reeds een bibliotheek gevestigd was op deze locatie. En dat in het 

schoolhuis van de meisjesschool.  

Onze eerste gemeentelijke bib ging in feite op 5 januari 1963 open. Dat was 

nog lang voor de culturele autonomie van 1970 en het eerste cultuurdecreet 

van 1978. Ekeren behoorde dus tot de openbare bibliotheekpioniers, niet te 

verwonderen want op vele vlak kenmerkte de gemeente zich als 

vooruitstrevend en innovatief. Jaar na jaar stegen de cijfers van de ontleningen 

en al gauw barstte de bib uit zijn voegen. Ook het aantal openingsdagen was 

van 3 dagen per week tegen 1965 toegenomen naar 5.  

De beslissing op 29 april  1965 om een nieuwe, moderne bib te bouwen was 

een logisch gevolg van de groei. En dat architect Jacques Boeren werd 

aangezocht om het gebouw te tekenen was wellicht ook niet te verwonderen. 

Hij had reeds de opdracht om een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis in het 

Veltwijckpark te bouwen, voor zijn rekening genomen.  

Het definitieve plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 6 juni 1966 

en dat voor een bedrag van om en bij de 7 miljoen frank. Op 12 oktober 1968, 

was het dan zover en werd de eerste steen van de bibliotheek gelegd. En waar 

we vandaag helaas maar al te vaak van kunnen dromen, nog geen twee  jaar 

later, op 20 juni 1970 volgde de plechtige inhuldiging van de nieuwe 

bibliotheek, met de prachtige mozaïekgevel van de hand van kunstenaar 



Wauters. Dat wil dus zeggen dat we in feite in de zomer van 2020 nog eens een 

feestje kunnen organiseren! 

In de pers van toen stond oa. Te lezen “het is een prachtig gebouw, dat zo 

opgevat werd dat in de toekomst weinig onderhoud aan schilderwerken te 

vrezen zijn.”…misschien heeft men dit na de fusie met Antwerpen iets te 

letterlijk genomen. Want in de voorbije jaren werd regelmatig geklaagd over 

een dringend nood aan renovatie en grondig onderhoud. Wat wil je, met een 

cultuurhuis dat gedurende een halve eeuw zo intensief werd gebruikt. Maar 

vandaag is het eindelijk zo ver, de schepen heeft er reeds een en ander over 

verteld en we zijn met zijn alle blij en tevreden dat onze bib deze restyling 

heeft ondergaan. We weten allemaal dat er in de nabije toekomst nog werken 

zullen moeten uitgevoerd worden aan oa. De ramen, maar laat dit vandaag 

vooral de pret niet bedreven. En waar we zeker ook naar uitkijken is de reeds 

toegezegde restauratie van de mozaïek, zodat deze binnen afzienbare tijd terug  

zal schitteren als nieuw. 

Dames en heren, 

Deze vernieuwing van onze bib komt zeker niet te vroeg, want er is vandaag 

haast geen enkele instelling zo onderhevig aan verandering en evolutie dan een 

bibliotheek. De tijd dat je naar de bib ging voor een boek, een plaat, een cd of 

een dvd is voorbij. Vandaag zijn bibliotheken dynamische en levendige 

cultuurhuizen, plekken van ontmoeting, plekken van kennis en informatie. Naar 

de bib kom je voor een koffie en een krant, voor je studies of om er in de 

digitaliserende wereld  op zoek te gaan naar informatie of raad en waar de 

medewerkers je wegwijs maken in e books, virtual reality, spotify of in onze 

Ekerse digitale juke box! Een 20ste eeuws toestel gepimt tot een 21ste eeuws 

product waar je oa. digitaal je eigen muziek kan toevoegen en delen met 

anderen.  

Van medewerkers gesproken, ik denk dat dit het uitgelezen moment is om het 

team van onze bib eens ferm te bedanken en hen te feliciteren met hun inzet 

en met de gedrevenheid waarmee ze elke dag in dit huis werken. Mandy en 

Eveline en gans jullie team, proficiat! En ook de inzet van onze 

cultuurcoördinator Marc Goossens mag hier vandaag zeker niet vergeten 

worden. En nu we toch namen noemen.  



We weten dat Marc zeer binnenkort met pensioen gaat en zijn opvolgster Elke 

van Espen staat reeds klaar. Het zal aan Elke zijn om samen met de 

bibmedewerkers resoluut het pad van de toekomst, het pad van de kennis en 

informatiesamenleving verder te bewandelen.  

Vandaag gunnen we ons echter ook een blik over de  schouder, een jubileum is 

een moment om ook even terug te blikken naar het verleden. Daarom hebben 

we vandaag een kleine tentoonstelling over de voorbije 50 jaar en hebben we 

ook uitdrukkelijk de architect Jacques Boeren en kunstenaar Herman Wauters 

uitgenodigd. Het is fantastisch dat ze aanwezig zijn.  

Verder is er een uitgebreid programma met woord, muziek animatie, Charlotte 

Leysen komt nog langs, er zijn workshops en we delen we krokusbloemen, zeer 

mooie sleutelhangers en nog enkele enveloppeprijzen uit… 

Zo dadelijk zullen we onze eregasten mr Boeren en mr Wauters podium vragen 

om samen met schepen Bastiaens en mijzelf een lekkere taart aan te snijden. 

Voor alle klanten zijn er nog cupcakes en soep – en ook een drankje wordt u 

aangeboden.  Maar eerst zijn er nog bloemen. 

Bedankt aan alle partners, helpende handen en medewerkers om van deze dag 

een heel leuk gouden jubileum te maken. Nog goed vieren en op naar een 

volgend jubileum! 

 

Dank u. 


